
		

Jasmijn:	 De juf wil dat we een kunstwerk maken.   
	 Zullen wij drie samen doen?

Hind:	 Ja, dat is een goed plan. 
	 Ik heb al een stuk karton. 

Gijs:	 En hier is verf. 
	 En een pot lijm. 

Jasmijn:	 Wat voor kunstwerk zullen we maken? 

Hind:	 Dat weet ik nog niet. 
	 Dat zien we vanzelf.    

Gijs:	 Het hoeft ook niets te zijn. 
	 Als het maar mooi wordt.  

Hind:	 Ik knip het karton in stukjes. 

Gijs:	 En ik smeer er lijm op.  

Jasmijn:	 Waar plak je die stukken karton dan op? 
	 O, pas op! 
	 Ze plakken al vast …  
	 aan de mouw van je trui. 

Hind:	 Ja, en ook aan je broek.

Jasmijn:	 Sta eens even stil, Gijs:. 
	 Dan haal ik dat karton van je af. 

Gijs:	 Maar ik wil die verf …

Hind:	 Kijk uit!

Gijs:	 Oeps, die verfpot was niet dicht.

Jasmijn:	 Nu zit je ook nog onder de verf. 

Gijs:	 Wel mooi, die kleur.

Hind:	 Daar komt de juf al. 

Jasmijn:	 En wij hebben nog geen kunstwerk.

Gijs:	 Hoezo? 
	 Je hebt mij toch!

Hind:	 Ha ha, ja dat is waar.
	 Kijk eens juf!  

Jasmijn:	 Wij hebben een kunstwerk gemaakt.

Hind:	 Van Gijs:! 

Gijs:	 Ta ta ta taa! 

 Gijs           Hind           Jasmijn 

Oeps! (thema 9)  
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