
	

Merlijn:	 Ja, dat klopt!
	 Het was een dolfijn. 
	 Nu ben jij aan de beurt, Rens.

Maud:	 Jij hebt vast een heel eng dier bedacht. 
	 Of niet, Rens? 

Mo:	 Tja, je hoort hem soms in de nacht. 
	 Dan schrik je wel!  

Merlijn:	 Is het een wolf?
	 Een wolf huilt bij volle maan.

Maud:	 Of is het een vleermuis?
	 Die vliegen rond als het donker is.

Mo:	 Nee, dit dier zie je niet zo snel. 
	 Hij valt niet echt op.

Merlijn:	 Dan is het vast een gifslang. 

Maud:	 �In elk geval is het een beest met een schutkleur!

Mo:	 Nee, maar hij komt elk huis in.  
	 Ook als de deur op slot is.

Merlijn:	 Dan Mo:et het een neushoorn zijn. 
	 Die zijn echt reuze sterk. 

Maud:	 Of het is een bruine beer met erge honger. 
	 Een beer die op zoek is naar vlees.

Mo:	 Nee, dit dier wil alleen je bloed.

Merlijn:	 Hou op, zeg. 
	 Wat een eng beest!

Maud:	 Verzin je dit niet gewoon?
	 Bestaat dat beest van jou wel echt?

Mo:	 Ja, daar zit er eentje!

Merlijn:	 Snel! 
	 Bel 112!

Maud:	 Dat duurt te lang. 
	 We Mo:eten vluchten!

Mo:	 Welnee.
	 Het is gewoon een mug. 
	 Ik sla hem wel plat!

 Mo           Merlijn           Maud 
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