
 
 

Karakters van Karakter 

Karakter heeft verschillende leesambassadeurs, de karakters. In elk leeswerkboek en 

plusboek staat één karakter centraal. De verschillende karakters nemen de kinderen mee 

in hun leeswereld. In filmpjes op het digibord en de bijbehorende lessen stellen de 

karakters zich kort aan de kinderen voor. Ze vertellen wie ze zijn, wat hun hobby’s zijn, 

welke (huis)dieren ze hebben, wat hun favoriete leesplek is en natuurlijk van welke 

boeken ze houden. De wereld van een karakter in Karakter is zeer divers en zeker niet 

voor de hand liggend. Die diversiteit zie je terug in het aanbod van verhalende en 

informatieve teksten in het leeswerkboek en plusboek. De kenmerken van het karakter 

en zijn of haar wereld vormen de onderwerpen van de teksten. Zo leren de kinderen niet 

alleen de wereld van het karakter beter kennen, ze komen ook tot ontdekking dat het 

karakter misschien wel van andere boeken houdt dan ze van tevoren hadden bedacht.  

Met dit werkblad maken de kinderen alvast kennis met het eerste karakter, Pien de 

uitvinder. Ze bedenken van welke boeken Pien waarschijnlijk zal houden en geven haar 

boekentips. Na afronding van de laatste lessen in het boekje hebben ze Pien en haar 

wereld beter leren kennen. Ze geven haar nogmaals boekentips en kijken of ze 

verschillen van de tips die ze eerder hebben gegeven. Zo komen ze tot de ontdekking dat 

een leessmaak heel persoonlijk is en dat je van tevoren echt niet weet van welk soorten 

boeken iemand houdt. 
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